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Waar geboren en getogen 

Samenkomen tot één 

Lijken de stemmen verloren te gaan 

Waar niemand van weet 

Met de boodschap tussen de tegels 

Ik weet hoe het voelt om naar iets moois te streven 

Zijn wij allemaal vooruitgegaan 

Om te streven naar beter 

Tussen gewortelde culturen en gewortelde problemen 

Tussen blijven doorgaan en nooit opgeven 

Tussen Doorbijten en terug geven 

Blijven we kijken naar elkaar al zijn onze levens onzeker 

Lachen naar de een 

Om te huilen wanneer alleen 

Maar de krachten gebundeld 

Zorgen voor meer dan alleen 

Erkenning en begrip 

In het zuiden van het Groene Noorden 

Komen we tegen wat we zoeken 

Dat we zien wat we horen 

Dat we weten wat we bedoelen 

Dat we in contact staan met onze naasten 

De wijk waar verschillende problemen spelen 

Maar je altijd nog mensen kan zien lachen 

De wijk waar bekende namen leefden 

Het voorbeeld geven van hoe ver je ’t kan trappen  

De wijk waar we denken en herdenken 

De wijk waar we schenken en recht zetten 

Wat al is gebeurd en wat nog komen gaat 

Mensen kunnen het beeld beter voor je schetsen 
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Opgroeien in armoede bestaat 

Zolang je maar rijk bent aan culturen 

Om je heen en in jouw thuis 

Zodat je verder kan kijken dan de 4 muren 

Zwemmen en sporten in de buurt 

Maar een huis van de wijk is er niet 

Dus Schiedam alsjeblieft luister naar wat er wordt gezegd 

Want de mensen missen iets 

We missen erkenning en herkenning 

Van wat wordt gezegd en aangegeven 

Niks beloofd maar alles aangewezen 

Hoe verwacht je te lachen naar de zon als het tranen regent 

Mensen creatief met de opties 

Het beste maken van wat je hebt 

Want creatief wordt je, wanneer de rug niet meer recht 

Maar toch blijven we staan 

Krijg je ons niet kleiner 

Kom je uit Groenoord 

Ben je een werker en geen zwijger 

Van de Obrecht tot aan Diepenbrock 

Van Valerius tot aan Willem de Pijper 

In Groenoord kom je thuis 

Tot het einde der tijden 

 

 


