Ben jij van kleur?

Of zijn we dat allemaal?

Gekleurd door de ervaring

Binnen de lijnen van de universele taal

Dat kleine dingen ons groot maken

Maar grote dingen ons doen krimpen

Dat wij onze geschiedenis zijn

Waarin wij het heden proberen te verbinden

Want als we om begrip geven

Doen we moeite voor elkaar

Halen we onze handen van de mond
Alvalt het zwaar op de maag

Woorden delen

Is rijker dan geweld plegen

Je hoeft nietin een boek

Om jouw geschiedenis te laten lezen

We weten waar vandaan
Maar nog niet waar naar toe
Zoekende op wegen

Die ons leiden naar ons doel

Gelijkheid eninclusie
Spreken zonder ruzie
Stappen in de realiteit
Breken met opgezetteillusies

Dat we moeten eren
Wat er wordt herdacht
Dat we kracht aanzien
Voor zwak

Zijn we allemaal mens
Niemand apart

We eindigen samen
Van finish tot start

Toon de emotie
Om te begrijpen
Wat te zeggen

En hoe te kijken




Stop hakken in het zand

In de strijd met ongemak

Tussen meningen en standpunten
Van het hele land

Ongemak leeft

In eeniedervanons

Omdat we niet weten

Hoe te vertalen naar de toekomst

Hoe we geweld vertalen naar vrede
Hoe uitspraken inzichten geven
Opkroppen versus uitspreken
Durven versus in angst leven

Kijken we pijn aan in de ogen
Terwijl we blinde schoten
Ontvangen

Rennen we weg vanuit ongemak
Of strijden we door
Pakken we de kans

Onze ervaringen persoonsgebonden
Maar de gebeurtenissen universeel
We delen meer dan we denken
Allijkt het niet zo veel

We staan op gelijke voet

Zonder dat we beseffen

Dat de ander niet zo slecht over jou denkt
Als dat je zelf zou denken

Zien we in wat het betekent

Om over straat te lopen

Ineen land

Waar je geen verbinding voelt met de
grond

Zo ontstaan buitenbeentjes

Vallen er velen buiten de boot

Zijn we tegen de schenen getrapt
Nu we sjouwen met het zware lood




Ben jeinclusief als je erbij hoort?
Ben je exclusief als je er buiten valt?
Of hoor je er gewoon altijd bij

Als we meetellen als hetzelfde getal

Een van de mensheid
Een van de samenleving
Het woord zegt het al
Samen Leven

Als we allen één zijn

En de nullen er bij op tellen

Zal dat niks veranderen

Aan hoe wij het leven verkennen

Staatiemand op nul

En sta jij op één

Tel de nul er bijop

Dan sta je samen op één

Zijn we met z’n allen onderdeel
Van een binaire code
Geprogrammeerd om te

Doen wat we beloven

Zijn we inclusief

Als alle kleuren aanwezig

Of maken we een nieuw palet
Om kleuren de ruimte te geven

Laten we de regenboog schijnen in onze gemeente
Zodat alle kleuren licht kunnen geven

Dus ben jij van kleur?

Of zijn we dat allemaal?

Gekleurd door ervaring
Binnen de lijnen van de universele taal
Kleine dingen maken ons groot

Maar grote dingen doen ons krimpen
Wij zijn onze geschiedenis
Waarin wij het heden proberen te verbinden




